
FLITS ACTIE

Tijdens de donkere dagen willen wij onze kleuters en ook de ouders
stimuleren om zichtbaar naar school te komen door het dragen van een
fluovestje.
Kleuters die tijdens de week van 24 januari tot 28 januari met een
fluovestje naar school kwamen mochten een stempel op hun klasposter
stempelen.
De reacties van de kleuters waren fijn om te horen, zeker hoe ze elkaar
stimuleerden om een fluovestje aan te doen.



DIKKE TRUIENDAG

Op donderdag 17 februari deed onze school mee aan de klimaatactie:
dikke truiendag.
Iedereen kwam die dag met een dikke trui aan naar school. We vragen
aandacht om de uitstootgassen te verminderen zodat ons klimaat er wel
bij vaart. Dit deden we door de verwarming in de klassen lager te zetten
of sommige verwarmingen uit.
Buiten deden we samen nog een dansje in onze dikke trui.



NIEUWE  BOMEN  PLANTEN  OP  ONZE  SPEELPLAATS

Om onze speelplaats nog meer groen te geven en schaduw in de warme
zomers werden er nog enkele bomen bijgeplant. Natuurlijk waren de
kleuters van de partij om te helpen door een gat te graven in de grond.
Nadien kon hier een mooie boom in geplant worden en kon het gat weer
gedicht worden.



2 DE FIETSPROJECT

Ook tijdens de wintermaanden wordt er op onze school gefietst. Er is
niets zo plezant dan bewegen in de buitenlucht lekker warm ingeduffeld.
En oefening baart kunst. Dat konden verschillende kleuters weer
ondervinden toen ze zonder weten helemaal alleen fietsten op de
“toverfiets” van de school. En fier dat iedereen was op de prestaties die
ze geleverd hadden. Dikke pluim dus aan alle kleuters die zich weer van
hun beste kant lieten zien, hun beste beentje voor zetten.



2de  ZWERFVUILACTIE

Mensen blijven maar afval op de grond gooien.  Onze kleuters gingen op
18 maart voor de 2de keer dit schooljaar op pad om afval te rapen.
Jammer genoeg kregen ze de zwerfvuilzakken bijna vol.



WERELDWATERDAG

Op dinsdag 22 maart vierden wij wereldwaterdag op school.
Wij vinden het heel normaal dat er zuiver water uit onze kraan komt
maar dat is niet overal zo. Er zijn landen waar de kinderen en
volwassenen ver moeten stappen om water te gaan halen.
Om dit onder de aandacht te brengen stapten wij met onze kleuters via
een omweg naar het marktplein. Daar stond de burgemeester en
allemaal nieuwsgierige mensen ons op te wachten. We zongen ons
waterlied en deden een dansje.  Daarna gaf  de burgemeester ons
hemelwater in onze gieter of fles. Dat hemelwater brachten we naar
onze regenton in onze moestuin zodat we bij droog weer onze plantjes
water kunnen geven.



KLUSDAG

Een groene speelplaats vraagt ook veel onderhoud. Onze
klusjesmannen kunnen dit niet allemaal alleen. Daarom vragen wij ook
wel eens helpende handen van de ouders.  Gelukkig krijgen wij hierop
veel respons waar wij heel dankbaar voor zijn. Vele enthousiaste handen
maken het werk licht en plezant. Het geeft de plantjes ook kans om
volop te groeien.
Dankzij hun inzet kunnen onze kleuters op een mooi onderhouden
speelplaats blijven spelen.
Tijdens de gezellige klusdag waren ook de helpende kleuters zeer
enthousiast.  Zij vonden veel larven van de neushoornkever en kregen
hierbij meteen de gepaste info door de gespecialiseerde tuinmannen.
Dus jong geleerd is oud gedaan!






