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OPFRISSING SPEELPLAATS

Wat is een vakantie toch fijn. Ook het onkruid op onze speelplaats dacht
er zo over. Het groeide er lustig op los. Hoog tijd dat we hier iets aan
gingen doen. Om onze speelplaats voor de start van het nieuwe
schooljaar er weer mooi uit te laten zien hielden we een opfrisbeurt. Er
werd hard gewerkt door vrijwilligers en collega’s en het resultaat mag
gezien worden. De kleuters kunnen er weer naar hartelust spelen.
Hieronder vind je wat voor en na foto’s en de harde werkers.
Een dikke dank je wel!







OOGSTEN EN PROEVEN VAN HET LEKKERS UIT ONZE TUIN.

De groenten in onze moestuin hebben ook goed hun best gedaan om te
groeien. Courgettes, pompoenen, aubergines, tomaten, zoete
aardappel, wortel, framboos, … Samen met de kleuters konden we gaan
oogsten en proeven van al het lekkers. Alles wassen, schillen, snijden,
koken of bakken en natuurlijk dan lekker opeten. Zelfs de eitjes van de
kippen gingen de pan in.
MMMMMMMMMMMM, lekker.







Smakelijk allemaal.
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STRAPPEN OP DE SPEELPLAATS

Joepie, we mochten weer gaan strappen! De kleuters mochten hun fiets
meebrengen om hun trapbeweging, stuurvaardigheid, evenwicht… te
laten zien op het fietsvaardigheidsparcours. Voor sommigen een hele
ervaring, uitdaging, voor anderen dan weer een dagelijkse routine. Bij
enkele kleuters gingen de steunwielen eraf en anderen probeerden op
de toverfiets ook al een beetje alleen te fietsen. De regen kon ons niet
deren, we fietsten er lustig op los. Op naar de volgende fietsweek.
Blijven we thuis oefenen?





HERFSTWANDELINGEN.

Wat is herfst toch een mooie periode. Samen met de kleuters op
ontdekking gaan in het bos. Voelen, kijken, ruiken, meten, vergelijken,
genieten, spelen, leren, verzamelen van herfstmateriaal en ermee
knutselen, respect en zorg dragen voor al dit moois,....
Dit konden we allemaal ervaren tijdens onze verschillende
herfstwandelingen. Samen met de klasjuf, ook met ouders en
grootouders, de 5-jarigen onder begeleiding van een gids van ISIS.
Het werden leerrijke, plezierige herfstwandelingen met een heel
enthousiast publiek.
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DIERENDAG OP SCHOOL

Wat een feest. Er waren verschillende dieren zoals honden, paarden,
poezen, schapen, varkens,...op school. De kleuters mochten samen met
de juf de dieren gaan aaien, bekijken, een stukje mee wandelen, zelfs
paardrijden. Dat het een echt dierenfeest was, kan je wel zien aan de
foto’s.





TAKKENWAL HELPEN OPBOUWEN

Door natuurelementen zakt onze takkenwal rond het voetbalveld. Onze
takkenwal zorgt voor een grotere biodiversiteit op onze speelplaats. We
creëren extra woon- en voortplantingsplaatsen en voedselgelegenheden
voor heel wat kleine zoogdieren, amfibieën en vogelsoorten. Tijd om
deze weer op te vullen met nieuwe takken. Onze kleuters hielpen graag
een handje mee.



PAPIERMANNETJE

Ons papiermannetje kwam nog eens langs op school. Ze wou even
weten of de kleuters nog wisten hoe ze zuinig om moesten gaan met
papier.
En ja hoor. Ze was trots. De kleuters wisten te vertellen dat je op de
voor- en achterkant van het papier kan tekenen. Papier dat je niet meer
gebruikt gaat in de knutselbak om er later nog mee te knutselen. Papier
dat we helemaal niet meer gebruiken sorteren we in de papierbak. De
juffen sturen zoveel mogelijk digitaal door en we denken na voor we iets
kopiëren.
Proberen wij dat ook?
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MISSIEMINDER

Op vrijdag 24 november organiseerde MOS voor de vierde keer
“MissieMinder”, een actiedag om kinderen te laten kennismaken met
bewust verbruiken.
Dit jaar was het thema: “de overvloed aan hebbedingen”.
Tijdens de voorleesweek werd het verhaal van “Pira de Rat kan niet
kiezen” voorgelezen. Hierin werd duidelijk dat we hebbedingen niet echt
nodig hebben. Ze gaan rap stuk, blijven in de kast liggen of we vinden ze
niet meer leuk en gooien ze weg. Onze afvalberg wordt zo groter.
Gaan we hieraan denken voor we weer iets kopen?



FLITSACTIE

Op maandag 27 november startte onze Flits-actie. In deze donkere
periode van het jaar is het zeker belangrijk om goed zichtbaar te zijn in
het verkeer. De Sint en zijn pieten kwamen ook met de fiets naar school
en zelfs zij droegen een fluo-vest om duidelijk zichtbaar te zijn in het
steeds drukker wordend verkeer.
De kleuters die een fluovestje aan hadden mochten een sticker op de
klasposter plakken.
Wij weten allemaal hoe belangrijk het is om zichtbaar te zijn in het
verkeer. Het zijn de mama’s en papa’s die onze kleuters hierbij moeten
helpen. Doen wij ons fluovestje tijdens de donkere dagen aan?
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